
Ds. Nel van Dorp schreef
een inleiding bij de
paasmorgendienst van
komende zondag:
‘Het is het eerste vers van

lied 630 waarmee we de viering op Paasochtend zullen beginnen. We kunnen niet

blijven zitten als de paasboodschap zal klinken: De Heer is waarlijk opgestaan! Deze
boodschap klinkt al vele eeuwen door, vanaf het ontstaan van het christendom tot

aan onze tijd. Daarom mogen ook wij opstaan om de woorden van het nieuwe begin,
van Christus die opgestaan is, verder te brengen, de wereld in! Sta op, Gods dag is

aangebroken!’
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U zij de glorie
Het gebeurt niet zo vaak
dat melodieën van
kerkliederen zijn
gecomponeerd door
componisten van het
grote repertoire. Hierbij
denken we dan aan
groten zoals Bach, Brahms
of Beethoven. Dit is
duidelijk een ander genre.
Toch komen we ze hier en
daar in het liedboek tegen.
‘De majestueuze melodie
van ‘O Heer die onze vader
zijt’ van  Charles Hubert H.
Parry is afkomstig uit zijn
oratorium ‘Judith’. Het
bekende kerstlied ‘Hoor
de eng’len zingen d’eer’ is
van niemand minder dan
Mendelssohn. Zelfs het
wijsje van ‘Altijd is
Kortjakje ziek’ dat we
kennen door Wolfgang
Amadeus Mozart is als
kinderlied in ons liedboek
terechtgekomen. De wijs
van het overbekende ‘U zij
de glorie’ dat we met
Pasen zingen komt uit
‘Joshua’ een oratorium van
Georg Friedrich Händel
dat gaat over de richter
Jozua die ooit de leiding
had over het volk Israël.
U hoort hier de melodie.

Veertigdagenproject – Nieuwe hoop

We zijn op reis op de weg van de hoop. Deze zondag
komen we in een tuin. Bij Reisbureau Warhoop is
iemand de hoop kwijtgeraakt. Maar onderweg kun je
altijd nieuwe hoop krijgen. Zelfs als je het helemaal
niet verwacht!
Voor de uitleg, opdrachten en vragen van deze zondag,
klik hier.

Symbolische schikking
Witte Donderdag

De voetwassing wordt gesymboliseerd met water, een
(linnen) doek en bloeiende viooltjes.
Het kleine viooltje wordt vaak geassocieerd met de
drie-eenheid vanwege de drie kleuren.
In de middeleeuwse miniaturen in de Bijbel zie je vaak
het viooltje getekend als symbool voor nederigheid.
Het witte viooltje symboliseert het onschuldige, het
zachtmoedige.
Goede Vrijdag
Voor de schikking zijn klassieke symbolen zoals
doornen en de anemonen gekozen.
Doornen om het lijden te onderstrepen.
Een middeleeuwse legende vertelt ons dat de rode
anemonen zijn ontstaan door bloeddruppels van
Christus op witte bloemen toen Hij aan het kruis hing.
Pasen

Een feestelijke schikking moest het worden.
Met narcissen. De narcis die als het ware het nieuwe
leven belichaamt, symbool van de lente.
Naast de narcissen staan bloeiende  Meer info op onze
website.

Paasmorgendienst
Wegens ziekte van Ds. Nel van Dorp zal Ds. Adrie
Sterrenburg deze dienst leiden.

Zangers gezocht
Zoals aangekondigd in Samenklank zal een zanggroep
meewerken aan de intrededienst van 10 mei. We gaan
repeteren op 22 en 29 april (om 19.30 uur) en de
generale repetitie o.l.v. Gijsbert Kok zal op 3 mei na de
kerkdienst zijn. Ook nu weer hopen we op een aantal
mannenstemmen!  Aanmelden graag bij Erna van
Wijngaarden. e.van.wijngaarden-raben@planet.nl
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https://abdijkerk.email-provider.eu/download/zd5gtb8ixn/tfaAJiK4te?file=5+april+nb.JPG&l={{list_id}}
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Lief en leed
Mededelingen voor deze rubriek kunt u  doorgeven aan Thea Wignand, ook als u
zelf  iemand weet waar de bloemen naar toe zouden mogen.  T 070-3972495, E
ledenadministratie@abdijkerk.nl.
Adressen van de hieronder genoemde personen kunt u ook bij haar opvragen. Wilt u
bezoek of kent u iemand die graag bezoek wil, neemt u dan contact op met Peter
Spaans T 06-19566960. Of mail naar pastoraat@abdijkerk.nl.

De bloemen van deze zondag gaan naar Peter van Leeuwen, die inmiddels in
Nolenshaghe zit voor revalidatie -afdeling 1D, kamer 6
Ike de Jong mag weer naar huis om verder op te knappen.

Activiteiten deze week
Informatie en opgave:
activiteiten@abdijkerk.nl
(locatie: Abdijkerk, tenzij anders
vermeld)

Inloopochtend

Donderdag 2/4, 10.00 uur

Witte Donderdagsdienst – ds.
M.J.T. Burema, S&T

Donderdag 2/4, 19.30 uur

Kijkavond The Passion
Donderdag 2/4, 20.45 uur

Goede Vrijdagsdienst – ds. H.

Kamphuis
Vrijdag 3/4, 19.30 uur

Kinderpaasviering 'Van rups

tot vlinder' – ds. W. Huizing
Zaterdag 4/4, 15.30 uur

Paaswakedienst – ds. M.J.T.

Burema en ds. H. Kamphuis,
S&T

Zaterdag 4/4, 22.00 uur

Paasmorgendienst – ds. A.
Sterrenburg

Zondag 5/4, 10.00 uur

Paasbrunch
Zondag 5/4, 11.45 uur

Verjaardagsmiddag (70+)

Woensdag 8/4, 14.30 uur

Inloopochtend
Donderdag 9/4, 10.00 uur

Kopij voor de nieuwsbrief graag vóór

woensdagavond 19.00 uur aanleveren

per e-mail naar

zondagsbrief@abdijkerk.nl.

Laatste nieuws, nieuwsarchief,

kerkdiensten, orde van dienst,

nieuwsbrief, concertinformatie:

abdijkerk.nl.

Busreis 2026

De datum voor de busreis is woensdag 10 juni.
We gaan naar Elburg.  Wilt u mee, noteer dan
alvast de datum. De brieven voor opgave worden
zondag 3 mei uitgedeeld.

Ter herinnering

Komt u ook kijken?
Op Witte Donderdag is er gelegenheid om met
elkaar in de kerk naar The Passion te kijken.  Na
de kerkdienst is er koffie/thee en daarna kijken
we naar de uitzending. Er is gelegenheid tot
nabespreken.
Kinderpaasviering
Op zaterdag 4 april om 15.30 uur is er een
kinderpaasviering. We vertellen het verhaal van
een rups die verandert in een prachtige vlinder.
Een verhaal over groeien, veranderen en een
nieuw begin – precies waar Pasen over gaat!
Speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd,
maar iedereen is welkom om mee te vieren. Met
toneelstuk en paasliederen. De livestream volgen
of terugkijken kan ook (klik hier).
Paasbrunch
Na de paasmorgendienst is er in de gemeente-
zaal een paasbrunch, georganiseerd vanuit het
jeugdwerk. Eenieder is welkom om te blijven
voor een broodje, ander lekkers en natuurlijk een
ei. Opgeven is niet nodig. Kosten: uw vrijwillige
bijdrage.
Project 'Brandhout'

In deze 40-dagentijd voeren we  actie voor
mensen in Armenië  die letterlijk en figuurlijk in
de kou zitten. Met de opbrengst kunnen we voor
iedere € 35 een zak brandhout of kolen  kopen
waarmee een gezin een maand geholpen  is.
Helpt u mee? Bijdragen kan door een gift over te
maken op    NL59  INGB 0007 8625 54 t.n.v.
Diaconie Den Haag Zuidwest.

Hulp gevraagd

Begin april krijgt onze nieuwe predikant de
sleutel van de pastorie aan de Willem III straat.
Daar zullen wat schilderwerkzaamheden moeten
worden uitgevoerd. Wie hem daarmee wil
helpen, neemt contact op met Leo Hartman (via
e-mail) of de koster . Wij maken dan een
planning.
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